
 
 

Voorstellingen in de Aula van Aqua Viva 
 
 
Aanvang:  15.30 uur       
           Heyendaalseweg 290 
Einde:        16.30 uur        6525 SM Nijmegen 
           Tel. 024-3838485 

 
Een kopje koffie of thee is bij de prijs inbegrepen. 
 
 
 
  
 
 
 

Datum Activiteit  Titel 
Dinsdag   
9 augustus 
 

Film. 
Entree: 
€2,50 

 

 Een film over het werk van de Stichting nazorg ‘40-‘45 
De stichting ‘40-‘45 werd aan het einde van de oorlog opgericht door 
vertegenwoordigers van verzetsorganisaties. Het doel van de stichting 
is om achtergebleven gezinnen van verzetslieden en invalide mensen 
van het verzet te ondersteunen. 
 

Dinsdag  
16 
augustus 

Lezing. 
Entree: 
€2,50 

 

De stichting ‘40-‘45 werd aan het einde van de oorlog opgericht door 
vertegenwoordigers van verzetsorganisaties. Het doel van de stichting 
is om achtergebleven gezinnen van verzetslieden en invalide mensen 
van het verzet te ondersteunen. 
dhr. Driever vertelt hierover. 
 

Zondag  
21 
augustus 

Muziek. 
Entree: 
€5,00 

 

Jacqueline des Tombe (dwarsfluit), Paul Kagenaar (viool en altviool) 
en Huub Rennen (piano) vormen Trio Aimable  en presenteren 
aangename en toegankelijke klassieke muziek voor iedereen. 
Schoonheid van alle landen en tijden; soms van een serieuze, dan 
weer met een lichte toon. 
 

Dinsdag 
23 
augustus 

Film. 
Entree: 
€2,50 

 

C'era una volta, een film met Sophia Loren. 
  De Spaanse prins Rodrigo moet uit zeven Italiaanse prinsessen zijn 
bruid kiezen. Hij wordt echter verliefd op het eenvoudige 
boerenmeisje Isabella. Een huwelijk lijkt uitgesloten, omdat Isabella 
geen prinses is. Dan krijgen ze evenwel hulp van een monnik met 
toverkrachten. 
 

Dinsdag  
30 
augustus 

Film. 
Entree: 
€2,50 

 

Rituelen, deel 2. Het Verre Oosten. 
Wereldwijd zijn mensen, samenlevingen en religies dagelijks bezig om 
in contact te komen met de spirituele wereld. In deze prestigieuze 
achtdelige BBC-serie reist de charismatische priester Pete Owen Jones 
een jaar lang door zes continenten om tachtig bijzondere en soms 
bizarre ceremonies te onderzoeken en de mensen en overtuigingen 
erachter te leren kennen. 
 


