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Planning De Heistal 2025
Uitgave Deadline kopij Bezorgen vanaf

Februari maandag 6 januari vrijdag 7 februari

April maandag 3 maart vrijdag 4 april

Juni maandag 5 mei vrijdag 6 juni 

Augustus maandag 7 juli vrijdag 8 augustus

èOktober maandag 1 september vrijdag 3 oktober 

December maandag 3 november vrijdag 5 december

Op onderstaande locaties kunt u een exemplaar ophalen, mocht u geen exemplaar hebben ontvangen of 
niet in het bezorggebied woonachtig zijn. 

• Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9
• Bibliotheek Hatert Couwenbergstraat 20

• Bibliotheek Muntweg 207
• Restaurant Bij de buren (Park Malderborgh)

Wijkblad De Heistal

Wij komen handjes tekort!
Daarom zoeken wij enthousiaste schrijvers die artikelen 
willen bijdragen. 
Je bent van harte welkom om je aan te melden. We zoe-
ken mensen die graag over de wijk, haar bewoners en eve-
nementen willen schrijven, maar ook gedichten, columns 
en recepten zijn welkom. Heb je nieuwe ideeën; ook deze 
zijn welkom! Wil je een handje helpen, meld je aan bij de 
redactie@deheistal.nl.



3

IN DIT NUMMER:

Redactioneel		  3

RIBW Nijmegen		  4

Het Marikenhuis		  5

Interview wijkbewoner	 6

Wijkraad Hatertse Hei	 8

Grootstal in bloei		 9

Column (W)anders	 11

Quiz middag		  11

Wist u dat...		  13

Zomer Braderie		  15

Muziekcafé		  15

CPO Nimma		  16

64.000 namen uit Gaza	 17

Kinderpagina		  19

Filmmiddag		  20

Rommelmarkt		  20

Multicultureel Kars	 21

Wijkraad Grootstal	 22

Onze wijkagenten	 23

100 jaar Lourdeskerk	 25

Buurtgezinnen		  26

Tweedehans Nijmegen	 27

Gemeentenieuws	 29

Bezoek Books 4 Life	 31

Struinbulletin		  33

Repair Café		  34

Nijmeegs Mannenkoor	 34

Colofon			  34

Biebnieuws		  35

Foto cover: Astrid Sanders

REDACTIONEEL

RECTIFICATIE
In De Heistal van juni jl. stond een storende fout. In het redactioneel 
en op blz. 21 stond Hof van Eden. Dit moet zijn Hof van Heden.

De redactie heeft tijdens de vakantieperiode hard gewerkt om een 
mooie zomereditie van ons wijkblad in elkaar te zetten. We hebben 
even moeten puzzelen want het aanbod was behoorlijk groot en dan 
is het soms moeilijk kiezen. Hierbij krijgt de wijkgebonden informatie 
natuurlijk altijd voorrang.

Tijdens de laatste redactievergadering is de puzzel gelegd en nu heeft 
u het resultaat in handen. In dit nummer aandacht voor o.a. de nieu-
we bestemming van het Maropand in de Heidebloemstraat, nieuw-
bouw in de Krekelstraat, Kamilla in Nimma, een kinderboek over de 
Nijmeegse Vierdaagse. Verder vertellen wij over een bezoek aan onze 
buurwijk Brakkenstein in verband met een leuk item voor de boeken-
wurmen onder ons.

U ziet foto’s van de twee concertjes waarbij de redactie aanwezig is 
geweest: het koffieconcert van het Nijmeegs Senioren Orkest samen 
met Percussion Together en een optreden van Kladderadatsch in het 
Marikenhuis. Zij vierde namelijk haar 10-jarig bestaan in juni met een 
drietal optredens. 

Dan is er nog een impressie van een actie voor Gaza, mobiel winkelen 
in een omgebouwde SRV-wagen, onze wijkagenten aan het woord en 
een oproep voor steungezinnen. Dit is al een aardige opsomming van 
de inhoud van dit zomernummer en de rest mag u zelf ontdekken.

Veel leesplezier en een fijne zomer!

Dorite Claassen

332521
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RIBW Nijmegen en Rivierenland

Heidebloemstraat 1 ná de verbouwing

Het gebouw aan de Heidebloemstraat waar tot een jaar 
of twee geleden MARO was gevestigd, stond al geruime 
tijd leeg. Er werd verbouwd, opgeknapt, veranderd, maar 
voor de meeste omwonenden bleef het onduidelijk wat er 
zou gaan gebeuren. MARO stond voor Met Alle Respect 
Ontruimd. De kringloopwinkel die o.a. huizen leegruimde 
en de overbodige spullen in de Heidebloemstraat te koop 
aanbood. De kringloopwinkel verhuisde naar Malden, 
het pand stond zoals gezegd leeg. Tot begin juni dit jaar!

Mijn eerste gedachte toen ik afgelopen mei binnenliep 
om te informeren naar de bestemming, was “Inder-
daad: Met Alle Respect Ontruimd”!!! Een totale meta-
morfose, onherkenbaar. Strakke ruimtes, moderne in-
richting, in de hal een trap (mét stoeltjeslift), een soort 
woonkamer en een grote keuken. Verder naar achte-
ren een aantal grote en kleinere ruimtes, kasten gevuld 
met allerlei materialen.

Dit is sinds juni dit jaar een van de locaties van RIBW 
Nijmegen en Rivierenland. Waar Jos van Gelder en ik 
op 2 juli een afspraak hadden met Bart Claus, Manager 
participatie en werk en met Jacqueline Rutten, bege-
leider. De RIBW was voorheen gevestigd aan de Hul-
zenseweg, en had als toevoeging de naam H10. Een 
grote locatie met veel mogelijkheden, waar al tien jaar 
lang dagopvang was, met alle pluspunten, maar als 
minpunt: te ver weg van het dagelijkse leven.

Waar staat RIBW voor? 
Regionale Instelling voor Beschermd en begeleid Wo-
nen. Het is een instelling die ondersteuning biedt aan 
mensen met een psychische kwetsbaarheid, zodat zij 
zelfstandig kunnen wonen en leven, al dan niet in com-
binatie met begeleiding en dagbesteding. Mensen die 
het moeilijk vinden om hun dag zinvol en tevreden 
door te brengen. Die op zoek zijn naar mensen om zich 
heen, naar mensen die begrijpen wat zij meemaken. 
Begeleiders die tijd hebben voor een praatje, hen hel-
pen te ontdekken hóe eerder onbekende talenten te 
ontwikkelen. Naar anderen die accepteren wie en hoe 
je bent. 

Het merendeel van de cliënten woont zelfstan-
dig, anderen onder begeleiding. Ze variëren in 
leeftijd tussen 18 en 80 jaar. De jongere gene-
ratie heeft uiteraard andere interesses dan de 
groep ouderen. Zij kunnen op de bovenste etage 
hun eigen dag-invulling maken: gamen, poelen,  
spelletjes …… en uiteraard ook beneden aansluiten. 
Niets hoeft, maar er kan veel. Dagelijks zijn er activi-
teiten op het gebied van sport, muziek, tekenen, schil-
deren, fotograferen. Er is een groot naaiatelier. Aan de 
muren hangen prachtige schilderijen, gemaakt door 
cliënten, in de kasten en op schappen staat aardewerk 
te pronken. 

Samen koken Een van de ruimtes

Heidebloemstraat 1 in het verleden
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Toen Jos van Gelder en ik in het gebouw waren in ver-
band met dit artikel, kwam een heerlijke geur uit de 
keuken, waar een aantal cliënten samen aan het koken 
waren. In de aangrenzende ruimte waren de tafels uit-
nodigend gedekt, niet voor ons, want wij waren niet 
aangemeld.

Hier aan de Heidebloemstraat is een van de nieuwe lo-
caties gevestigd. Er zijn of komen nog zeker 8 andere 
locaties, in andere wijken in Nijmegen en omgeving. 
Vergeleken met de locatie aan de Hulzenseweg zijn 
de nieuwe locaties huiselijker, maar ook gemakkelijker 
te bereiken. En dat is ook de achterliggende gedachte 
van de verhuizingen: door de ligging in de wijken is 
het gemakkelijker contacten te maken met omwonen-
den en eventueel aan te sluiten bij wijkinitiatieven.

De cliënten zijn 5 dagdelen per week welkom. Daar-
naast 1 keer per 14 dagen op zondag. “Als je er niet 
bent, word je gemist”, vertelde Jacqueline. Een extra 
duwtje richting de mensen waar deze activiteiten voor 
bedoeld zijn.

Bart Claus, de manager die ons te woord stond, vertel-
de dat er na de zomerperiode een Open Dag wordt ge-
organiseerd waar iedereen kan binnenlopen en deze 
locatie kan bekijken. De Heistal houdt contact met Bart 
Claus en zal tijdig opnieuw aandacht hieraan geven.
Wordt dus vervolgd!

Tekst: Carla Boves
Foto's : Jos van Gelder

Schilderijen gemaakt door cliënten

Het Marikenhuis bestaat dit 10 jaar

Ter ere van dit jubileum werden er in juni drie tuin-
concerten gegeven.

Op zondag 15 juni gaf “Kladderadatsch” – het ac-
tie-orkest dat dit jaar 50 jaar bestaat – in de tuin 
van het Marikenhuis een swingend optreden. De 
zon scheen, er waren veel enthousiaste bezoe-
kers en de vrijwilligers van het Marikenhuis zorg-
den voor een warm onthaal. In verband met het 
“hitteprotocol” speelde Kladderadatsch 3 keer 20 
minuten. Wie wilde kon in de pauzes, onder bege-
leiding van een van de vrijwilligers, het Mariken-

huis bezoeken. Het Marikenhuis gelegen aan de 
Slotemaker de Bruïneweg is er voor iedereen die 
met kanker te maken krijgt. Als je zelf ziek bent, 
of een van je naasten, je bent er welkom voor een 
gesprek, een kop koffie of thee, of voor een van de 
activiteiten.

Meer weten: Ga naar Marikenhuis.nl voor infor-
matie over activiteiten, werken als vrijwilliger of 
financiële ondersteuning. 

Tekst en foto’s: Carla Boves
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Interview met de wijkbewoner: Gerrit Steunebrink

Rubriek: "Interview met een wijkbewoner".  
Heeft u ideeën voor een kandidaat, mail naar de redactie@deheistal.nl

Gerrit vindt de eerste vraag (Wat voor man ben 
je?) een rare vraag maar steekt niettemin van wal: 
‘Ik ben een oude man van 77 jaar, sinds 11 jaar 
pensionado, heb mijn werkzame leven lang aan 
de Radbouduniversiteit gedoceerd, Godsdienst 
en Cultuurfilosofie en ben naast die vakgebieden 
ook in muziek geïnteresseerd. Ik ben amateurvio-
list, speel in een orkestje en heb ook in de muziek 
lesgegeven. Ik kom uit Twente en naast Twente-
naar voel ik me Nijmegenaar. Dat komt enerzijds 
door de Vierdaagse en de sfeer die daarbij hoort 
en anderzijds door de manier waarop Nijmegen in 
2016 en ook later nog enkele duizenden asielzoe-
kers heeft opgevangen’.
Zo, die introductie staat. Heb jij (we hebben af-
gesproken elkaar te tutoyeren) een rol gespeeld 
bij die asielzoekersopvang?
‘Ja, maar de hele buurt heeft actief meegedaan: 
Grootstal en ook Brakkenstein, de kerk aldaar en 
de studentenkerk van de universiteit. Wij Nijme-
genaren, zeg maar. Nederlandse les geven, zorgen 
voor een fiets, dat soort dingen. Burgemeester 
Bruls heeft het geheel uitstekend geregeld, dat 
zeg ik met nadruk.’
Ik vertel Gerrit dat ik voorafgaand aan het gesprek 
op zijn naam heb gegoogled. Trefwoorden die 
naar voren kwamen waren onder andere Koer-
den, mystiek, muziek, godsdienst, cultuurfilosofie, 
Duits idealisme en Adorno. Ik kwam een reeks pu-
blicaties over uiteenlopende onderwerpen tegen.
Je hebt na de middelbare school ooit een keuze 
voor een studie gemaakt. Welke was dat?
‘Ik wilde aanvankelijk priester worden en heb 
Theologie gestudeerd, met afstudeerrichting 
Vergelijkende godsdienstwetenschap en Gods-
dienstfilosofie. Ik ben later in Tilburg in de filosofie 
gepromoveerd op Adorno. Ik ben altijd geïnteres-
seerd geweest in andere culturen, kunstfilosofie, 
muziek, esthetica. In de vergelijkende cultuurfilo-
sofie heb ik me vooral op Turkije gericht.’
Als je Theologie gaat studeren, betekent dat 
dan per definitie dat je gelovig bent?
‘Normaliter wel. Kijk, Godsdienstwetenschappen 

kun je ook studeren als je niet-gelovig bent: je on-
derzoekt de rol van godsdienst in de samenleving. 
Maar een Theologiestudent is doorgaans gelovig.’
Hoe bezie je je eigen katholieke geloof in rela-
tie tot andere geloven?
‘Door de multiculturele samenleving ben ik geïn-
teresseerd geraakt in de vraag hoe christenen en 
de islam zich tot elkaar verhouden. Toegespitst 
op Turkije, door de grote Turkse gemeenschap in 
Nederland. Turkije noemt zichzelf weliswaar een 
seculier land maar heeft wel de islam als hoofd-
godsdienst. Waar alle Westerse christenen die zich 
bezighouden met de islam bij uitkomen is de is-
lamitische mystiek, daar kan ik uitstekend mee 
overweg.’
Mystiek, hoe zou je dat begrip definiëren?
‘Een ervaring van een directe eenheid met God. 
Niet iets wat ver weg is, maar iets wat heel intiem 
kan zijn. Bij islamitische mystiek denk ik aan Rumi 
en Yunus Emre, die schrijven in termen van liefde 
en vriendschap.’
Met Allah?
‘Ja, met Allah.’
Is Allah dezelfde als de katholieke God?
‘Ja en nee. Allah is enerzijds het Arabische woord 
voor God in het algemeen, anderzijds duidt Allah 
op de islamitische God. Maar in de grond is het in 
beide geloven God, die je op verschillende manie-
ren kunt beleven.’
Is de islamitische mystiek een andere dan de 
christelijke?
‘Ja, in de christelijke mystiek komen andere the-
mata naar voren: Jezus en de Drie-eenheid, dat is 
voor de islamitische mystiek niet belangrijk. Maar 
er is heel veel verwantschap. Men heeft het wel 
over de mystiek als de Internationale van de we-
reldreligies.’
Hoe bestudeer je de mystiek?
‘Door te lezen. Ik lees en spreek Turks en er is veel 
vertaald.’
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Even iets anders: je bent geen onbekende in 
De Heistal want je publiceert er regelmatig in. 
Waar schrijf je zoal over?
‘Ik schrijf over de wijk, de kerk en moskeeën in de 
wijk, over NEC, ouder worden, soefisme, Koerden 
en de laatste tijd over Turkse steden: Efeze, Anka-
ra, Istanbul.’

Je bent al 11 jaar met pensioen. Houd je je vak 
nog bij?
‘Jazeker, en ik heb ook het gevoel dat ik nu pas toe-
kom aan de dingen die ik altijd had willen doen. Ik 
ga door met schrijven, neem deel aan conferen-
ties, geef lezingen en geef op aanvraag les.’
Je vertelde dat je Turks hebt geleerd. Hoe heb 
je dat in de praktijk toegepast?
‘Ik heb toen ik nog werkte een onderzoeksverblijf 
van 4 maanden in Ankara gehad en na mijn pensi-
onering heb ik daar 3 maanden lesgegeven.’
In het Turks?
‘In het Turks. Ik heb aan de universiteit hier Turkse les 
genomen, bij een docente in Nijmegen en op een 
taalschool in Turkije zelf. Zo ben ik erin gekomen, en 
met een woordenboek erbij kom ik een heel eind.’ 
Het gesprek komt via de academische vrijheid die 
onder vuur ligt en het recente conclaaf op onder-

werpen die wat dichter bij huis liggen: het buurt-
gebeuren en NEC. 

Hoe ben je daarzo in verzeild geraakt?
‘Toen ik nog werkte had ik er minder aandacht en 
tijd voor, maar na mijn pensionering maakte ik 
regelmatig een praatje met buurtbewoners. Een 
buurman nodigde me uit mee te gaan naar NEC. 
Aanvankelijk had ik geen kijk op voetbal maar er-
voer het samenzijn in het stadion wel als sociaal 
gebeuren. Inmiddels heb ik al een paar jaar een 
seizoenkaart. We zitten met een clubje bij elkaar, 
ik ga niet meer de trappen op en af om bier te ha-
len, dat doen de jongeren, maar ik zorg voor de 
hapjes.’
Tot slot van het gesprek gaan we nog even terug 
naar het geloof. Ik bevraag Gerrit over mensen 
met een ander of helemaal geen geloof. Met name 
die laatste categorie staat fundamenteel anders in 
het leven dan hij.
Hoe ga je daarmee om?
‘Geen probleem. Ik heb vrienden die niet gelovig 
zijn. Ik had atheïstische collega’s met wie ik het 
goed kon vinden en gelovige collega’s met wie 
het niet boterde. Ga eens na wat je ervaring met 
moslims is. Is die nou zo slecht? Je kunt een an-
dere visie hebben, maar daar hoef je nog geen te-
gengestelde leefwijze voor te hebben.’
Als ik Gerrit tot slot vraag wat hij van dit interview 
wil laten beklijven zegt hij: ‘Ik sta positief ten op-
zichte van de islam en de multiculturele wijk.’

Tekst: Rob Nieuwenstein
Foto: privébezit Gerrit
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De Hatertse Hei is het gebied tussen de St. Annastraat, Heiweg, Hatertseweg -Slotemaker de Bruïneweg. 

Een groep wijkbewoners ging op Wijksafari door de Hatertse Hei   
De wijksafari startte op zaterdag 7 juni om 9:45 uur in het parkje tussen de Gouden 
Torrenstraat en Libellenstraat: Ecoloog Han Sluiter van Lentekracht nam ons mee de 
wijk in. Tijdens de wandeling bezochten we verschillende natuurplekjes. Zo werd het 
belang van biodiversiteit op een leerzame manier onder onze aandacht gebracht. 
Tip: Google eens op Biodiversiteit in Nijmegen Soortenrijk. 

De voorgenomen Wijkschouw op de Hatertse Hei: stand van zaken                                                                                              
We vroegen u in De Heistal van juni ons te mailen over hoe u het leven en wonen in 
onze wijk ervaart en verbetertips door te geven. We zijn jullie reacties aan het 
inventariseren. In de komende periode hopen we tot de vaststelling van de route te 
komen. 

De kennismaking met de wijkregisseurs verliep heel plezierig                                       
Tijdens onze vergadering van 19 mei jl. hebben we kennis gemaakt met de 
wijkregisseurs van Nijmegen-Zuid. Daar hoort ook onze wijk bij. Het gesprek verliep 
heel geanimeerd en werd door ieder als zeer informatief ervaren.                                                      
Tip: google op wijkregisseurs en klik door op Nijmegen-Zuid. 

Wijkborrel Hatertse Hei                                                                                                
Op zaterdag 4 oktober houden we van 15:00 - 17:00 uur een 
buurtborrel voor bewoners van de Hatertse Hei. We doen dat 
bij onze buurtkroeg Café Hop en Heivuur aan de 
Heidebloemstraat 7. Kom langs voor een praatje, om te 
vertellen wat u bezighoudt in de wijk of om andere 
wijkbewoners te leren kennen. De eerste consumptie betalen 
wij! Wees welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Wijkraad Hatertse Hei                                                                                               
Onze komende besprekingen in wijkcentrum De Schakel zijn 25 augustus, 6 oktober 
en 24 november. Open spreekuur voor iedereen van 20:00 - 20:30 uur.                                                                                                          
Lies Begheyn – Ben Berends – Toine Lindhout – Hester Miedema – Joke Stok                   
E: wijkraadhatertsehei@gmail.com. 
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Grootstal in bloei

Op 24 mei was het eindelijk dan zover. 

We hoopten dat het niet te warm zou worden, omdat 
er dan waarschijnlijk veel mensen zouden afhaken.

Om 11.00 uur waren de eerste medewerkers al bezig 
met de opbouw. Jammer dat het toen al regende. He-
laas zou het die dag ook niet meer droog worden.

Er waren veel vrijwilligers, o.a. van Stichting Door-
gaan, medewerkers van Tuin Tot Bord, Soepie Doen, 
Bindkracht 10, De Groene Schakel en vrijwilligers uit 
de wijk. Zij zorgden ervoor dat het een leuke dag kon 
worden. 

Mede dankzij subsidie van de Gemeente Nijmegen, 
Bindkracht 10 en de sponsoring van Supermarkt Jum-
bo, werd dit evenement mogelijk gemaakt. 
De stekjes die de Groene Schakel weggaf vonden gre-

tig aftrek. Er is bijna niemand vertrokken zonder een 
stekkie mee te nemen. Ook de soep viel in de smaak, 
evenals de zelf gemaakte gebakjes. Er was veel interes-
se voor De Groene Schakel. Waarschijnlijk hebben zich 
een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld. 

Heeft u al gehoord van Tweedehans – de winkel op 
wielen – ? Die was er ook. Meer over Tweedehans vind 
je op bladzijde 27.

Ondanks dat de bezoekers het niet troff en met het 
weer, ze werden kletsnat, kunnen de organisatoren te-
rugkijken op een zeer geslaagde dag.

Komt u volgend jaar ook, dan proberen wij voor een 
zonnetje te zorgen! 

Tekst en foto’s: Jos van Gelder
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www.leergeldnijmegen.nl

Moeite met het betalen 
van kosten 
voor de kinderen?

Leergeld Nijmegen is er voor 
gezinnen met een laag inkomen.

Heb je te weinig geld om voor je kind 
kosten voor school, sport, zwemles, 
andere activiteiten of bijvoorbeeld 
een bezoek aan de speeltuin te betalen? 
Leergeld Nijmegen betaalt deze kosten. 
Bij Leergeld hoef je nooit terug te betalen.

Je kunt een beroep doen op Leergeld Nijmegen als:

• je één of meer kinderen hebt van 0 t/m 17 jaar;
• je in de gemeente Nijmegen woont;
• je kinderen staan ingeschreven op jouw woonadres;
• het netto maandinkomen niet hoger is dan:

€ 2310,- voor 1-oudergezin
€ 2560,- voor 2-oudergezin
Het maakt niet uit of je loon ontvangt 
of een uitkering hebt.

Heb je vragen?
Kijk op de website, mail ons of bel tijdens het spreekuur.

info@leergeldnijmegen.nl

(024) 323 76 44 
Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur

Moeite met het betalen 

voor de kinderen?

Je kunt een beroep doen op Leergeld Nijmegen als:
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Column (W)anders
Joost Wanders schrijft columns over het leven met autisme.
Meer lezen of reageren? Kijk op www.joostwanders.nl

Weercijfer
In de zomermaanden bekijk ik iedere dag mini-
maal eenmaal de veertiendaagse weersverwach-
ting. Soms zelfs om de paar uur. Ik verbaas me dan 
altijd over het weercijfer. Hoezo alwéér een 10?! 

De afgelopen weken kregen van mij een dikke on-
voldoende. Maar warm en droog weer krijgt van 
de weerbureaus altijd een hoog weercijfer. Terwijl 
dat voor mij juist dagen zijn waarop ik veel ge-
luid, stress en irritatie heb. Want warm weer wil 
standaard zeggen dat er meer geluiden zijn in de 
buurt, en vaak ook nog eens tot laat in de avond. 
Voor mij is zo’n dag geen 9 of 10 waard. Bovendien, 
ik vind een graad of 18 met een enkel buitje en wat 
zon ook prima. Een weercijfer is veel te persoons-
gebonden, vind ik.

Ik schreef al eerder een gefrustreerde mail naar Meteo-
consult hierover. Gefrustreerd, want ik heb toch gelijk, 
het is toch raar! Ik kon het niet loslaten en wachtte on-
geduldig op een reactie. En die kwam.

Inderdaad is het weercijfer erg subjectief, schreef de 
meteoroloog. Leuk om te horen, maar naast dat ik altijd 
graag gelijk wil hebben, wil ik dat ze er iets mee doen. 
Helaas zijn ze er toch gewoon mee doorgegaan. Nog 
steeds doet men ons geloven dat een tropische dag 
een 9 of 10 waard is.

Ondanks dat deze frustraties niet gaan helpen (zeker 
niet tijdens die veel te warme dagen!) wou ik het toch 
weer even kwijt. En verder vlucht ik maar wat vaker het 
bos in tijdens de tropische dagen. 

Quiz Middag
Op maandagmiddag 7 juli vond de eerste Quiz-
middag plaats, georganiseerd door de bewo-
nersvereniging van De Ring. Er werden algemene 
kennisvragen gesteld, maar ook veel vragen toege-
spitst op Nijmegen. Daarnaast waren er beeld- en 
muziekvragen, waarop de deelnemers het juiste 
antwoord moesten geven. Het was een zeer ge-
slaagde bijeenkomst, waarbij veel gelachen werd 
maar ook af en toe gezucht bij een wat moeilijkere 
vraag. De quizdeelnemers vonden het zeker voor 
herhaling vatbaar.

Tekst: Annette Ameel
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Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

Richt uw woning mooier in met 

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen 
(hoek St. Annastraat)

T:  (024) 356 01 04  
E: info@wennekers-nijmegen.nl

www.wennekers-nijmegen.nl

Stomerij
Swagemakers

Wij reinigen voor u:
Kleding - Bruidskleding
Dekbedden/dekens

Gordijnen - Vloerkleden

Tevens overhemden strijkservice

van Peltlaan 190 -  Nijmegen
024 355 19 48

ma 09:00-17:45
di 09:00-17:45
wo 09:00-12:00
do 09:00-17:45

vr 09:00-17:45
za 09:00-12:00
zo gesloten

in avond op afspraak

Openingstijden:

www.bakkerij-holland.nl

Nijmegen
Sint Jacobslaan 277
Tel. (024) 355 07 08

Wijchen
Lepelaarstraat 6a

Tel. (024) 641 26 90

van 08.30 tot 12.00 uur

BELANGRIJK 
NIEUWS!!

Vraag naar onze
gezellige thema-avonden

Memphis wordt vanaf 2023 niet meer ondersteund

GEZELLIG

Genieten van een heerlijke lunch, gezellig aan 
het water? Of een lekker kopje koffie met gebak?

Kom ook naar onze thema-avonden...

... bij de buren is geopend van;
maandag t/m zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur
... keuken bij de buren is geopend van;
maandag t/m zondag van 12.00 uur tot 14.00 uur,
zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 15.00 uur

Irene Vorrinkstraat 401 (Park Malderborgh), 
6535 NB  Nijmegen  |  T. 024 - 221 15 14 
E. bijdeburen@zzgzorggroep.nl
I. restaurantbijdeburen.nl
     @bijdeburennijmegen
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Wist u dat…
Er in het kader van de Nijmeegse 
Vierdaagse een leuk kinderboek 
is verschenen? 

“Kamilla in Nimma” is het eerste 
kinderboek ooit dat over Nij-
megen, de stad van o.a. de Ste-
venskerk, het Valkhofpark, de 
bekende Via Gladiola en burge-
meester Bruls, verscheen. 

Journaliste Eva de Waal schreef 
en illustreerde dit ontzettend 
leuke prentenboek in rijmvorm. 
Hoofdpersoon is Kamilla de 
kameel die als eerste dier ooit 
meedoet aan de Vierdaagse. De 
hoofdrol voor een kameel is niet 
zomaar gekozen. Op een ge-
schiedeniswebsite las schrijfster 
Eva de Waal dat er in 1405 een 
kameel is gezien bij de Valkhof-
burcht. De Gelderse hertog had 
de kameel als huisdier, waar-
schijnlijk om zijn rijkdom te sho-
wen. 
De verwijzingen naar de werke-
lijkheid in het boek maken het 
voorlezen extra leuk. Een kind 
zal ze niet direct begrijpen maar 
de ouders zullen erom lachen. 
Zo krijgt bijvoorbeeld de Rad-
boud Universiteit op Kamilla’s 
plattegrond van Nijmegen een 
plaats. Bij de campus is een af-
studeerhoed met een kamelen-
staart te zien. 

Eva de Waal lijdt aan de zeld-
zame aandoening Hereditaire 
Multiple Exostosen (HME-MO). 
Helaas bestaat er nog geen be-
handeling voor deze ziekte die 
zich kenmerkt door pijnlijke 
botvergroeiingen. De Waal do-
neert daarom per verkocht boek
1 euro aan het onderzoeksfonds 
voor deze aandoening. 

Het motto van de schrijfster is 
dat dromen werkelijkheid kun-
nen worden. Zo heeft ze ook dit 
hele avontuur van het dromen 
van een eigen boek tot het uit-
geven ervan ervaren.

Deze gedachte hoopt ze mee te 
geven aan de kinderen. 

Het boek is te verkrijgen in de 
diverse boekhandels.

Tekst: Joke Snijders
Beeld: internet 

Lekker sporten, werken aan je weerbaarheid 
en nieuwe mensen ontmoeten? Bij deze gezellige 
club in Nijmegen kan je al meer dan 45 jaar terecht!

Ben je tussen de 5 en 50+?
Kom eens langs voor 
een gratis proefles!

Kijk voor trainingstijden en info op www.yoosin.nl

Ad
ve

rt
en

tie

Op het plein bij De Schakel was op zondagmorgen 18 mei een ge-
zamenlijk optreden van het Nijmeegs Senioren Orkest én Percussion 
Together. Soms speelden de twee orkesten afzonderlijk, ieder met 
hun eigen dirigent. Soms samen. Duidelijk allemaal met veel plezier.
En dat plezier was er zeker ook bij de aanwezigen. Zelfs het zonnetje 
kwam luisteren.
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Gezondheidscentrum Newtonstraat

JOS VAN VLIET: MESOLOGIE & ACUPUNCTUUR - MAAIKE JENNISKENS: OSTEOPATHIE - ELS KLIEVINK: YOGA STUDIO 
GIEL DIETZENBACHER: PSY EXPERTS - HART VOOR THUIS: THUISZORG OP MAAT

€70

okage massage

Last van
fysieke pijn of
slapeloosheid?s

・Seitai massage 60min

60min

90min

Saki’s ol ie massage

・Traditionele Balinese massage
・Lymfatische drainage massage
・Postpartum massage
(Zwangerschap massage)

€50
€60

€80

75min €70
€60

Ren’s Seitai massage

@Aldenhaagstraat13,
Nijmegen (Hatert)

Japanner, Ren

Balinese massage

0659311595 (Saki)
0659311596 (Ren)

whatsapp

・Balinese massage... Vermindert spierpijn en
stijfheid.
・Lymfatische drainage massage... Reguleert het
autonome zenuwstelsel. Effectief bij slapeloosheid en
oedeem etc.
・Postpartum (Zwangerschap) massage . . .
Effectief tegen het angst en stress . Vermindert
stijve schouders , rugpijn en oedeem etc.

※alleen de Eerste keer
€40€80

Heb je je erbij neergelegd dat de pijn die je hebt
niet te verhelpen is? Er is altijd een oorzaak
voor die lichaamspijn. Verhelp de oorzaak van
de pijn en herstel je comfort! Kom naar onze
kliniek en voel de verlichting in je lichaam.

Speciale proefprijs

Japanse, Saki

※alleen de Eerste keer
Postpartum

(Zwangerschap) massage

Lymfatische massage

Seitai massage
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CPO NIMMA

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgemeen-
schap. NIMMA staat voor Nijmegen. Maar dan bent u 
nog niet écht wijzer. We hebben het hier over het nieuw-
bouwproject aan de Krekelstraat, beter gezegd tussen de 
Krekelstraat en de Heidebloemstraat, direct achter het 
Gofferthuis. De toevoeging NIMMA maakt duidelijk dat 
er meerdere CPO’s zijn, zowel in Nijmegen als omgeving.

In mei kreeg ik al de eerste informatie van Tamara Leen-
sink en Sophie de Groot. Ik zag beiden buiten druk be-
zig en omdat ik al lang op zoek was naar iemand die 
mij meer zou kunnen vertellen over wat er hier stond 
te gebeuren, trok ik de stoute schoenen aan en stapte 
op hen af. Ik hoorde toen al een en ander, en maakte 
de afspraak later nog eens terug te komen en dan ook 
Jos van Gelder mee te nemen om foto’s te maken. Op 
1 juni werden de huizen officieel opgeleverd: 15 vol-
wassenen en 5 kinderen wonen hier in 8 nieuwe op 
bio-basis gebouwde huizen. Jonge mensen met een 
bijzonder verhaal. De meeste bewoners kennen elkaar 
al sinds hun studententijd en hadden toen al de droom 
om ooit ergens samen te gaan wonen. Die droom is nu 
dus werkelijkheid geworden. Zij hebben hier elk hun 
eigen huis, maar de insteek is vooral om SAMEN ver-
der te gaan. Daarnaast willen zij ook maatschappelijk 
betrokken zijn bij hun woonomgeving. Op de website 
lees ik “Onze groep heeft een achtergrond in werk in 
de geestelijke gezondheidszorg en verwante sociale 
beroepen. Wij zetten deze kennis en expertise graag 
in om het welzijn van mensen in onze omgeving te 
verbeteren. Inclusie betekent voor ons ook integratie 
met de omgeving waarin we wonen door rekening te 
houden met de omliggende natuur en de buurt mee 
te nemen in onze plannen”.

Begin juli had ik een vervolgafspraak met Jeanne 
Gubbels, nu samen met Jos van Gelder voor de 
foto’s. Jeanne vertelde over het ontstaan van dit 
initiatief (zoals al eerder verteld door Tamara en  
Sophie), maar nu ook over de lange en moeizame weg 

die de groep heeft afgelegd om te komen tot waar ze 
nu zijn. Al in 2019 ontstond het idee. Maar dat is dan 
pas het begin. Daarna moesten plannen op papier ko-
men, geschikte kavels worden gezocht, de juiste archi-
tect worden gevonden. Eind 2021 kwam de gunning 
voor het project aan de Krekelstraat, maar het duurde 
al-met-al tot begin 2024 voor er begonnen werd met 
de bouw. Op 1 juni 2025 zijn de huizen officieel opge-
leverd. Rondom de 8 woningen is volop ruimte, met 
hoge bomen die in de warme periodes voor schaduw 
zorgen. Er staat een grote kas, die als ontmoetingsplek 
dienst gaat doen. Een tuinarchitect heeft een plan ge-
maakt en een hovenier gaat de komende tijd daarmee 
aan de slag om de basis te leggen. De verdere afwer-
king en invulling gebeurt samen door de bewoners.

De wasmachines en de auto worden zoveel als moge-
lijk gedeeld, net als de oplaadpaal, de fietsenstalling 
en de berging.

Er moet nog veel gebeuren, zowel binnen als buiten. 
Maar het begin is er. Ook wat de contacten met de 
buurt betreft! Begin juni was in Het Gofferthuis een 
muziekdag. Liselotte werkt als docent kunst en cultuur 
binnen het voortgezet speciaal onderwijs en zij nam 
die dag haar gitaar onder de arm en ging bij de be-
woners van Het Gofferthuis haar muziek spelen. Inmid-
dels heeft zij ook een accordeon en ook daarmee wil zij 
de naaste buren in Het Gofferthuis gaan vermaken! En 
om de mensen in de wijk kennis te laten maken met 
hun ideeën en plannen wordt er als de zaken verder 
op orde zijn een barbecue voor de omwonenden ge-
organiseerd.

Bijgaande foto’s laten de huidige stand van zaken zien. 
Wij blijven dit project met belangstelling volgen.

Tekst: Carla Boves
Foto’s: Jos van Gelder
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64.000 namen uit Gaza
De hoge ruimte van de Zuiderkapel van de Stevens-
kerk vult zich met voor mijn oren vreemde klanken. 
Het is zaterdag zeven uur ’s ochtends en in rustig 
tempo lezen Nijmegenaren de namen voor van 
slachtoffers die in het Israëlisch – Palestijnse conflict 
van Gaza de dood hebben gevonden. Het gaat om 
Israëlische burgers, die vermoord zijn op 7 oktober 
2023 en de eindeloze rij van namen van Palestijnse 
gedode burgers

Ik zal je niet vermoeien met de geschiedenis van 
het Israëlisch – Palestijnse conflict. Dat is een lang 
traject, dat al in 1948 begonnen is. Op internet is 
daar gemakkelijk en volop informatie over te vin-
den.
Nee, ik beperk me tot deze ene ervaring van het 
deelnemen aan het noemen van de namen van de 
64.000 slachtoffers. In de wetenschap dat er nog 
veel meer zullen volgen. Ga maar na: hoeveel gij-
zelaars zijn nog in leven? Hoeveel Gazanen zullen 
nog om het leven komen door bombardementen, 
of doodgeschoten worden bij posten voor voed-
seluitreiking? Of door honger? Of door ziektes, 
omdat hun verzwakte lichamen geen weerstand 
meer kunnen bieden?

Wanneer ik voor mijn twee uurtjes aansluit bij de 
drie andere mensen die telkens een bladzijde met 
namen voorlezen, zitten er al twee dagen en nach-
ten noemen van namen op. Op vier plekken in het 
centrum van Nijmegen: bij het beeld van Mariken, 
het trappetje bij het stadhuis, de Hoogstraat en de 
Zuiderkapel van de Stevenskerk, worden de 64.000 
namen voorgelezen. Telkens in ploegjes van twee 
of drie mensen, vijf dagen én vijf nachten, in totaal 
zo´n 600 mensen die deelnemen. Er wordt gewor-
steld met de uitspraak en de lengte van de namen, 
met het weer, geluiden van de markt, voorbijlo-
pend publiek. Alleen een lessenaartje met rood 
plakkaat en een paar stoelen ervoor.

Omgeven door de klanken van de namen die ge-
noemd worden, vraag ik me af: ‘Heeft dit zin?’ Een 
wapenstilstand wordt er niet mee bereikt. Door 
Nederland/Europa opzeggen van het handelsver-
drag met Israël evenmin. Er komt geen voedsel-
pakket méér Gaza in.
 
Heeft het trekken van rode lijnen door meer dan 
tweehonderd duizend demonstranten in Den 
Haag zin? De stille demonstratie voor Gaza eens 
in de maand in het centrum van Nijmegen? De 
handtekeningenacties van Oxfam/Novib en van 
Amnesty International? De buttons en speldjes? 
Dat honderden Nijmegenaren 64.000 slachtoffers 
van de oorlog in Gaza herdenken aan de hand van 
hun namen?

Ach; Bottom line is dat zwijgen geen optie is…

Foto’s en tekst: Fred uit het Broek
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             info@tcsw.nl    Tel:024-3222319

  St. Jacobslaan 433, 6533 GV Nijmegen

             

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

TEL. 06 - 223 824 04                                                 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Persoonlijke uitvaartzorg,
ongeacht waar en of u verzekerd bent

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Ook al heeft u elders een uitvaart- of 
begrafenisverzekering: u heeft altijd de vrije 
keuze voor uw uitvaartverzorger.

Een uitvaart zoals ú die wenst: leg het vast 
voor de nabestaanden in het gratis verkrijg-
bare “Laatste Wensenboekje”

claudia@
rossenuitvaartverzorging.nl

w
w
w
.rossenuitvaartverzorging.nl
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Kinderpagina

Heb je een leuke hobby of een ander onderwerp voor de kinderpagina, laat het ons weten.
Of wil je een keer met mij samen de kinderpagina maken, ook dan kun je mailen naar: 07claassen@gmail.com.

Happy Stones

Nu we zoveel buiten zijn, heb je een grote kans 
om zo’n mooie steen te vinden. Het zijn ‘Happy 
Stones’, gemaakt en ergens achter gelaten door 
iemand om er een ander blij mee te maken. En het 
is ook superleuk om deze vrolijke stenen te schil-
deren en te verstoppen.

Je hebt nodig:
•	 Gladde stenen. Als je geen mooie stenen kunt 

vinden, kun je ze ook kopen. O.a. bij een tuin-
centrum bij de grindafdeling.

•	 Acrylverf, acrylstiften of permanent markers.
•	 Vernis, lak of transparante nagellak.
•	 Eventueel een potlood.
•	 Kwastjes.

Voordat je begint maak je de stenen goed schoon 
door al het zand, mos en andere viezigheid eraf 
te wassen. Laat de stenen daarna drogen op een 
hand- of theedoek.

Dan ga je de stenen schilderen. Je kunt ervoor kie-
zen om eerst een basislaagje op de steen te ver-
ven. Of je gaat gelijk aan de slag met je ontwerp.

Voor het maken van de happy stones kun je het 
beste acrylverf of acrylstiften gebruiken of per-
manent markers. Nog een tip voor het mooiste 
eindresultaat; teken je ontwerp eerst met pot-
lood op de stenen en trek ze daarna over met de 
stiften.

Als de verf of de stift op de stenen helemaal droog 
is, doe je er tot slot nog een beschermlaagje over-
heen. Lak de happy stones bijvoorbeeld af met 
een lak of een vernis of transparante nagellak, zo-
dat de stenen mooi blijven als je ze buiten neer-
legt.

Wanneer ook de lak op je stenen droog is, kun je 
de happy stones gaan verstoppen. Het is leuk om 
ze neer te leggen in de natuur waar veel mensen 
wandelen, in het park, bij bankjes, speeltuinen… 
Gewoon op plekken waar mensen er ineens te-
genaan kunnen lopen.

Als je het leuk vindt om te weten of je stenen ge-
vonden worden, dan kun je op de achterkant je 
social media kanaal delen. 
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Multicultureel Kars
Kars is een oude stad die ligt op het kruispunt van 
de grenzen van Turkije, Georgië en Armenië. Heel 
lang geleden was het een belangrijke stad in het 
oude Armenië. Dat Armeense rijk is in de loop der 
eeuwen door andere rijken veroverd en verbrok-
keld geraakt. De streek rond Kars was lange tijd 
een twistappel tussen het Russische en het Os-
maanse rijk. Het ging een paar keer op en neer en 
behoorde vanaf 1877 tot 1920 bij het Russische 
rijk. Heel even heeft het een door de Engelse ge-
steunde onafhankelijkheid gekend, maar het Turk-
se leger heeft het in 1920 definitief veroverd. Juist 
door de relaties met Rusland is de kwestie van de 
Armeense genocide ontstaan. De Armeniërs wer-
den ervan verdacht te collaboreren met de Russen 
en werden daarom door de Turken fel bestreden. 
De Turkse politiek ontkent dat hierbij sprake is 
geweest van genocide. Toen de Sovjet-Unie eind 
jaren tachtig van de vorige eeuw uiteenviel kon 
de Armeense provincie ervan een onafhankelijke 
staat worden. Dan krijgt ook de provincie Azer-
beidzjan, bewoond door Turkstalige Azeri’s, geen 
vrienden van de Armeniërs, onafhankelijkheid. 

De Armeense streek van Turkije wordt door Tur-
ken, Koerden en Azeri’s bewoond. Vanwege de 

beschuldiging van genocide zijn de verhoudin-
gen tussen Armenië en Turkije moeilijk geweest. 
Soms is er wat opluchting. Een Turkse kunstenaar 
heeft een heel mooi beeld gemaakt van twee hal-
ve mensen die weer bij elkaar komen. Maar het is 
later weggehaald. 
Tegenwoordig is er weer toenadering. 

Er is veel te zien in Kars. Het oude kasteel uit 1153, 
kerken en moskeeën. Heel bijzonder is Ani. Dit was 
de hoofdstad van het middeleeuwse Armeense 
rijk. Van de oude stad zijn nog veel imposante ru-
ïnes over. Men ziet er resten van een oude kathe-
draal met nog te bewonderen schilderingen. Een 
tour door de dorpen eromheen is ook de moeite 
waard. Het landschap met zijn heuvels en diepe 
kloven is schitterend. Kars is verder beroemd om 
zijn ganzenfokkerij en ganzenkeuken. Ook de kaas 
en de honing van Kars zijn beroemd.
De Turkse Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk heeft 
in Kars zijn roman ‘Kar’ (‘Sneeuw’) gesitueerd. Niet 
iedereen in Kars is daar tevreden over. Hij zou 
geen recht doen aan het multiculturele karakter 
van Kars. Lees dus dat boek en ga dan naar Kars. 

Tekst en foto’s: Gerrit Steunebrink
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Wijkraad Grootstal

Kom jij ook naar ons maandelijkse spreekuur in 
het wijkgebouw De Schakel? 
Steeds op de eerste maandagavond van de maand 
tussen 19:00 en 20:00 uur, zoals op 1 september 
en 6 oktober.
Het eerste halve uur een vrije inloop. De koffi  e 
staat klaar!

Of meld je aan via een mailtje naar wijkraadgroot-
stal@hotmail.com. 

Laat ons ook eens weten wat je vindt van het werk 
van de Wijkraad.

Wijkraad Grootstal en Wijkraad Hatertse Hei horen graag van jou
1. Doe je briefj e in onze brievenbus in De Schakel. Die vind je bij het prikbord in de hal of 
2. Stuur je mail naar: wijkraadgroostal@hotmail.com of wijkraadhatertsehei@gmail.com 
3. Onze voortgangsinformatie tref je aan in elk nummer van De Heistal.

Weet jij de goede oplossing (vervolg)?
In De Heistal van april vroeg de Wijkraad of wijkbewoners een oplossing wisten voor het probleem van 
de rommel zoals bij de glas- en kledingcontainers achter wasserette Karreman aan de St. Jacobslaan.

De ontvangen oplossingen hebben we voorgelegd aan verschillende instanties. 
Hier volgen de antwoorden:
• Marcel Rutten, de wijkagent:

Wij hebben als wijkagenten veel contact met de winkeliers van het pleintje aan de St. Jacobslaan. 
Genoemd probleem is dan ook bekend bij de politie.
Voor deze problematiek is de gemeente (lees Toezicht en Handhaving) het eerste aanspreekpunt. Al-
leen bij heterdaad situaties zal de politie hierin een rol hebben. De omgeving zo inrichten dat het fysiek 
moeilijker wordt om daar afval te dumpen lijkt me de meest interessante oplossing om te onderzoeken.

• Marcel van Boekel (DAR), in samenspraak met Tamara Huff meijer- regisseur fysiek Nijmegen-Zuid 
en Lindenholt:
Er worden verschillende interventies/ingrepen ingezet op deze locatie, zoals; borden, gronduiting, 
schriftelijke communicatie en sociale media. Deze worden nu uitgewerkt.

We zijn blij met de antwoorden en ook benieuwd naar de defi nitieve maatregelen.

Tot slot wensen wij jou een mooie zomer!

Namens de Wijkraad Grootstal, 
Harrie Kamphuis (secretaris)
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Onze wijkagenten vertellen!
Maandag 30 juni 2025 rond 11:00 uur. Sinds ander-
half uur is het Nationaal Hitteplan actief. Toch staan 
de twee wijkagenten van Nijmegen-Zuid - Bram van 
Dungen en Marcel Rutten - in “vol ornaat” en met 
veel enthousiasme bij BUUR in Brakkenstein aan een 
twintigtal buurtgenoten te vertellen over hun werk.

Hun werkgebied strekt zich uit over de wijken Ha-
tertse Hei, Brakkenstein, Grootstal en Heyendaal, 
waar totaal 19.000 inwoners onder vallen. Een 
groot gebied, veel inwoners en veel aandachts-
punten. Voor de meeste aanwezigen zijn beide 
gezichten onbekend en dat is, zoals Marcel en 
Bram beamen, een goed teken. Zij komen pas in 
beeld als er een aanleiding is, als iemand contact 
heeft opgenomen, een melding heeft gemaakt. 
Ook al kennen zij veel inwoners en ondernemers 
en weten zij wat er zoal speelt in de wijken, toch 
zijn zij voor een groot deel afhankelijk van de in-
formatie van de wijkbewoners. Daardoor kunnen 
de wijkagenten in een vroeg stadium problemen 
oplossen of voorkomen. 

Met 2 wijkagenten en dit grote aantal inwoners, 
hoe werkt dat? 
Zij doen dat niet alleen, er is een basisteam be-
staande uit de Boa’s, surveillanten en rechercheurs. 
Het kan gaan om huiselijk geweld, buurtcon-
flicten, dealen, bedreiging of stalking. Sommige 
problemen horen niet (alleen) bij de politie thuis, 
maar bij de gemeente, woningbouwvereniging of 
andere instanties. Er is veel onderling overleg.

En wanneer moet je als bewoners bellen en met 
wie? 
Als je het “onderbuikgevoel” hebt dat er iets niet 

klopt: bellen! Liever 9 keer te veel bellen dan 1 keer 
te laat! Bij spoed 112 bellen, ook bij verdachte si-
tuaties. Geen spoed maar toch politie willen infor-
meren: bel 0800-8844.

Wat te doen met nep-mail, nep-telefoontjes of 
nep-bezoekers?
Een probleem waar we allemaal steeds opnieuw 
mee worden geconfronteerd. Meldt zich iemand 
aan de deur met de mededeling dat hij/zij agent is, 
vraag altijd naar de legitimatie! Laat nooit iemand 
die onbekend is zomaar binnen! Ga niet in op het 
verzoek geld over te maken! Ook als politie belt en 
u heeft twijfels: bel dan zelf naar bovengenoemde 
nummers om te controleren alvorens u verder in 
gesprek gaat. “Wat ze ook verzinnen: laat ze niet 
binnen” is de slogan die in dit verband op de radio 
vaak te horen is.

Het wordt er allemaal niet gemakkelijker op, zeker 
niet als je zelf niet zo handig bent met computer 
of telefoon. Vraag in zo’n geval hulp in uw eigen 

omgeving en trap niet zonder meer in mooie 
praatjes.

Uit de vragen die door de aanwezige buurtbewo-
ners werden gesteld werd duidelijk dat deze bij-
eenkomst bij BUUR zeker niet overbodig was. Een 
mogelijke herhaling in een van de andere buurten 
is zonder meer een aanrader.

Tekst en foto: Carla Boves
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St Jacobslaan 345A
Groenestraat 217y

www.fysiocentrumnijmegen.nl
info@fysiocentrum-nijmegen.nl

 Wij bieden u:
• Hoogwaardige patiëntenzorg   
 met een tevredenheid van 8,9!
• Alle fysiotherapeutische 
 specialismen in huis

• Nauwe contacten met 
 zorgmedewerkers in de wijk

• Actieve samenwerking met uw   
 huisarts en verwijzers

T 024 3540404

U bent van harte welkom op 
één van onze volgende adressen:

HATERTSEWEG 469

Maandag  13:00  tot 18:00 024-7633792
Dinsdag  09:00  tot 18:00 www.fietsenmakergrootstal.nl 
Woensdag  09:00  tot 18:00 info@fietsenmakergrootstal.nl
Donderdag  09:00  tot 18:00
Vrijdag  09:00 tot 18:00
Zaterdag  09:00  tot 17:00
Zondag     Gesloten

Haal & Breng service

Reparaties

Verkoop accesoires

Verkoop fietsen 

400M2 Fietsplezier

Wij zijn o.a dealer van : 
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100 jaar Lourdeskerk
Het is een mooie bijkomstigheid dat 29 juni 
2025 op een zondag valt. Die dag is het 
precies 100 jaar geleden dat de Onze Lieve 
Vrouw van Lourdeskerk aan de Hatertseweg 
werd ingewijd. Een plechtigheid die toen op 
maandagmorgen plaatsvond.

Het is een stralende dag en voor de kerk 
wappert de kerkelijke geel-witte vlag. De 
kerk is versierd met vier geel-witte banieren 
die vanuit de koepel naar beneden hangen 
en op het priesterkoor staan bloemen in 
de kleuren van Lourdes: blauw en wit. Een 
kleine driehonderd bezoekers zijn op deze 
Eucharistieviering afgekomen, waarbij het 
Gemengd Koor, het Ceciliakoor en Jokolo 
zingen. Voorafgaand aan de Eucharistievie-
ring brengen de collectanten en de dames 
die koffie en bloemen verzorgen, bloem-
stukjes naar de verschillende Maria’s in de 
kerk terwijl het pelgrimslied ‘Te Lourdes op 
de bergen” wordt gezongen. De Mis wordt 
voorgegaan door drie Heren, iets wat met 
het tekort aan priesters nog maar zelden 
voorkomt. Hoofdcelebrant Norbert Swa-
gemakers, wordt geassisteerd door Gerard 
Peters, kapelaan Michał Tabak en pastoraal 
werkster Joska van der Meer. Er wordt stil 
gestaan bij de bijzondere gebeurtenissen 
in een mensenleven waarbij deze kerk voor 
veel gelovigen een belangrijke plaats is ge-
weest om samen te komen, te bidden en te 
zingen. Herman Simissen, die als baby van 
twee dagen oud, in deze kerk gedoopt werd 
en altijd een trouw bezoeker is gebleven, 
vertelt over zijn persoonlijke herinneringen 
aan deze kerk. 

Na afloop van de viering is er gelegenheid 
om herinneringen op te halen. Dit kan in 
de kerk bij de tentoonstelling “100 jaar 
Lourdeskerk en Lourdesparochie”, die ook 
de twee voorgaande zaterdagen goed be-
zocht is. Op de foto’s wordt gezocht of men 
zichzelf of anderen herkent. Met een kopje 
koffie en een broodje in de hand vinden er 
mooie ontmoetingen plaats en is er heel 
wat te bespreken.

Tot slot wordt er verzameld bij het Middel-
eeuwse Mariabeeld dat op het priesterkoor 
staat. De bloemstukjes worden weer bij de 
Maria’s opgehaald en terwijl Ans Radema-
ker op het orgel “Te Lourdes op de bergen” 
speelt, lopen de aanwezigen in processie 
naar de Lourdesgrot naast de kerk waar de 
bloemstukjes worden neergezet. Na enkele 
korte gebeden en het zingen van enkele 
Marialiederen, krijgen de aanwezigen ter 
afsluiting van Joska een kruisje op het voor-
hoofd.

Hoe anders is het een week later als op zon-
dag 6 juli de kerk aan de eredienst wordt 
onttrokken. Voor Gerard Peters is het de 
zesde keer dat hij bij zo’n Eucharistieviering 
voor gaat. Het is een mooie maar beladen en 
emotionele plechtige Mis met verwijzingen 
naar het 100-jarig bestaan van de kerk en het 
sluiten van de kerk. Zoals elke Eucharistievie-
ring de afgelopen jaren, zingt het Gemengd 
Koor. Tijdens het slotlied vinden de rituelen 
plaats waarmee de kerk aan de eredienst 
wordt onttrokken: belangrijke attributen als 
het altaarkruis, Mariabeeld, Paaskaars, Evan-
geliarium, ciborie en godslamp worden de 
kerk uitgedragen terwijl de kaarsen blijven 
branden. De hemel huilt zo met ons mee dat 
het oorspronkelijke plan om weer in proces-
sie naar de grot te lopen en achter de kerk-
gangers de deur te sluiten, niet uitgevoerd 
kan worden. Daarvoor in de plaats wordt 
het grote beeld van O.L. van Lourdes in de 
kerk op het priesterkoor geplaatst. De kerk-
gangers die eerst achter in de kerk nog kof-
fie hebben gedronken, krijgen een kaarsje 
en in processie loopt men nu naar voren in 
de kerk terwijl weer het “Te Lourdes op de 
bergen” klinkt. Iedereen plaatst een kaarsje 
bij Maria. Een mooi en emotioneel moment. 
Daarna blijven de mensen napraten, kijken 
nog eens bij de tentoonstelling en hebben 
moeite om daadwerkelijk voor een laatste 
keer de kerk te verlaten.

Tekst: Astrid Sanders
Foto’s: Astrid Sanders, Marlies Reimering en
Erik van der Voort
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Buurtgezinnen in Nijmegen:
‘Gewoon zoals het hoort’

Buurtgezinnen is vijf jaar actief in Nijmegen. In die 
tijd hebben coördinatoren Jiske Broers en Loes 
van Maanen al meer dan 150 gezinnen aan elkaar 
gekoppeld. Ouders die tijdelijk steun nodig heb-
ben, worden verbonden aan stabiele gezinnen in 
de buurt die willen helpen. Een middag per week, 
een logeerweekend of gewoon wat aandacht. Een 
klein gebaar dat een groot verschil maakt.

Voor Hieke en haar zoon Fedde betekende Buurt-
gezinnen precies dat. Vijf jaar geleden, net na een 
verhuizing en een pittige periode, werd ze gekop-
peld aan Alitha en Cris. “Het voelde meteen goed,” 
zegt ze. “Fedde gaat er nog steeds regelmatig 
heen. Niet omdat het moet, maar omdat het van-
zelfsprekend voelt. Zoals het vroeger ook ging: je 
zorgt in de buurt een beetje voor elkaar.” Wat be-
gon als praktische hulp groeide uit tot een hechte 
band. “Het is zoveel meer dan opvang. Soms drin-
ken we samen thee, praten we over opvoeding. 
Het voelt gelijkwaardig. Als familie.”

Volgens de coördinatoren is die gelijkwaardigheid 
de kracht. “Het zijn gewone mensen die elkaar iets 
gunnen,” zegt Jiske. “We hebben het allemaal wel 

eens zwaar en kunnen dan een helpende hand 
gebruiken.”

Ook nu zijn er weer gezinnen op zoek naar een 
steungezin. In de Haterse Hei zoeken we voor 
een moeder met een peuter en kleuter (beiden 
meisjes) een gezin met jonge kinderen. Waar de 
meisjes af en toe in het weekend welkom zijn om 
te genieten van dagelijkse dingen en extra con-
tact. Een 11-jarig meisje wil dolgraag meer en fi jn 
contact met andere kinderen. Een gezin dat hun 
huis openstelt en haar extra bij de hand neemt 
zou fantastisch zijn. Tot slot heeft een jongetje be-
hoefte aan een gezin waar ook een vader en mis-
schien zelfs jongetjes zijn. Hij mist die energie en 
dat voorbeeld.

Jullie kunnen ook meedoen. Als gezin dat steun 
kan gebruiken of als gezin met ruimte voor een 
ander. Aanmelden en meer informatie opvragen 
kan via www.buurtgezinnen.nl of jiske@buurtge-
zinnen.nl. Samen opvoeden voelt gewoon… zoals 
het hoort.

Tekst en foto’s: Jiske Broers
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TWEEDEHANS Nijmegen: De eerste rijdende  
tweedehandswinkel op wielen

Een tweedehandswinkel die naar je toe komt? In 
Nijmegen kan het! TWEEDEHANS Nijmegen rijdt 
sinds mei met een opgeknapte SRV-wagen door 
de wijken van Nijmegen.

Alles wat nog een tweede kans verdient, vind je in 
deze gezellige winkel op wielen. Denk aan servies, 
speelgoed, plantjes, schilderijen, kleine meubels, 
kleding, gadgets en nog veel meer.

Wie is die Hans nou eigenlijk?
Dat zijn Lotte (37) en Eva (36), twee vriendinnen 
en sinds twee jaar trotse eigenaren van TWEEDE-
HANS Nijmegen. Wat begon met verkopen via: In-
stagram @tweedehansnijmegen, is uitgelopen op 
de webshop www.tweedehansnijmegen.nl. Daar 
zijn de dames ook heel trots op, wat ze echter mis-
sen in de webshop is het persoonlijke contact. Op 
zoek naar een pand bedachten ze ineens een heel 
nieuw idee: Een Tweedehands winkel op wielen.
Daar verkopen ze tweedehandsspullen. Bij elk 
product wordt een woordgrap geplaatst. Eva 
houdt van dergelijke grappen, vandaar ook de 
naam “Tweedehans”. Wie die Hans is dat weet ei-
genlijk niemand!

Waarom tweedehands?
Lotte en Eva geloven erin dat niet alles wat je 
koopt nieuw en duur hoeft te zijn. Met het kopen 
van tweedehandsspullen maak je de wereld een 
stukje beter. Er belanden helaas zoveel spulletjes 
op de stort die een ander nog heel blij kunnen 
maken. Hoe leuk is het als je net die bijzondere 
vaas vindt of dat ene kettinkje waar je al zo lang 
naar op zoek bent?!

De dames maken het tweedehands winkelen nog 
gemakkelijker en gezelliger door gewoon voor de 
deur in de wijk te stoppen. Tenslotte, gemak dient 
de mens!

Waar kun je Tweedehans Nijmegen vinden?
Met de SRV-wagen trekken Lotte en Eva de wijken 
in. Ze staan op pleinen, bij buurtcentra, parken en 
andere gezellige plekken waar mensen samenko-
men. Er wordt gereden op maandag, vrijdag en 

zaterdag door verschillende Nijmeegse wijken. 
Vooralsnog alleen door Nijmegen West, Midden 
en Oost en af en toe op de Waalkade. Maar dat ho-
pen ze snel uit te gaan breiden! 

Waar ze precies staan wordt aangekondigd via:  
Instagram:@tweedehansnijmegen of via hun web-
site: www.tweedehansnijmegen.nl/srv-wagen.

Kom je langs?
Heb je ook zin om eens rond te kijken in deze rij-
dende winkel, of kom je langs voor een praatje 
met een kopje koffie/thee? (Uiteraard met een 
koekje!) Je bent altijd welkom bij Hans! Ook als je 
een idee hebt voor een leuke wijkactiviteit samen 
met de wagen, laat het Lotte en Eva weten!

Wij als redactie van De Heistal wensen de twee da-
mes in ieder geval goede zaken toe met dit leuke 
initiatief en wie weet tot ziens ergens in de wijk!

Tekst: Lotte en Eva, bewerking: Joke Snijders
Foto: privébezit
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Gemeentenieuws

UITVOERINGSPROGRAMMA SENIOREN 2025-2027
Het aantal senioren in Nijmegen neemt de ko-
mende jaren toe. Daarom wil de gemeente inzet-
ten op preventieve maatregelen, zoals het bevor-
deren van sociale contacten, beweging en veilige 
woonomgevingen, om te voorkomen dat mensen 
vereenzamen of gezondheidsproblemen krijgen.  

Op 19 juni 2024 nam de gemeenteraad met rui-
me meerderheid de motie ‘Samen sterk voor een 
seniorvriendelijk Nijmegen’ aan. Hierin vroeg de 
raad aan het college om een actieprogramma op 
te stellen dat bijdraagt aan een seniorvriendelijke 
stad. In de uitvoeringsagenda Senioren wordt dit 
programma verder uitgewerkt. 

Ondernemer en financiële uitdagingen?
Loopt u achter met uw boekhouding? Kunt u niet 
meer al uw rekeningen of facturen betalen? Heeft 
u moeite om nieuwe opdrachten binnen te halen, 
waardoor uw omzet achterblijft? Of maakt u zich 
zorgen over de toekomst van uw onderneming?
Blijf er niet te lang mee rondlopen. Praat erover. 
Het Ondernemerspunt Geldzorgen (OPG) van de 
gemeente Nijmegen helpt ondernemers met fi-
nanciële uitdagingen. Gratis en vrijblijvend. Onze 
consulenten denken met u mee over uw financi-
ële situatie. Ze geven advies over waar u recht op 
hebt, en bieden begeleiding om uw geldzaken 
weer op orde te krijgen. Ook is er gratis coaching 
en begeleiding mogelijk. We helpen u graag een 
stap vooruit. Meer weten? Kijk op nijmegen.nl/
geldzorgenondernemers voor meer informatie.

Nieuwe podwalk vertelt Joodse verhalen uit Nij-
megen
Vanaf 3 juli is de nieuwe podwalk Joodse verhalen 
uit Nijmegen te beluisteren. Deze audiowande-
ling vertelt de verhalen van Joodse Nijmegenaren 
die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in de 
stad woonden. De wandeling voert langs plek-
ken en huizen in het centrum die verbonden zijn 
met hun levensgeschiedenis. De wandeling start 
bij parkeergarage Keizer Karel. De route is 4,5 km 
lang en met het beluisteren van de tracks ben je er 
in totaal zo’n anderhalf uur mee bezig. 

De podwalk is gemaakt door de Evangelische Om-
roep (EO) in samenwerking met de gemeente Nij-
megen, als onderdeel van het programma 80 jaar 
Vrijheid. Nijmegen is de eerste stad in Nederland 
met een podwalk over de Joodse oorlogsgeschie-
denis. Het is de bedoeling dat er een serie komt 
van Joodse verhalen uit verschillende gemeenten. 

De wandeling is interessant voor inwoners van 
Nijmegen, bezoekers van de stad én iedereen die 
zich wil verdiepen in deze vaak onderbelichte ge-
schiedenis. 

Wandel de podwalk: Kijk voor meer informatie op 
intonijmegen.com of beluister de podwalk met-
een op Spotify.

Subsidie verwijderen houtkachels en haarden
Heeft u een haard of houtkachel en wilt u stop-
pen met het stoken van hout? Dan kunt u subsidie 
aanvragen voor verwijderen van uw houtkachel of 
haard.

U kunt deze subsidie krijgen als u de kachel of 
haard afkoppelt van het rookkanaal en deze op 
laat halen door Dar. De subsidie is maximaal € 
1.000,- per woning of pand. Daarna moet u het 
rookkanaal verwijderen of blijvend dichtmaken. 
Met het rookkanaal wordt de gang die loopt van 
uw haard of kachel tot en met de schoorsteen be-
doeld. Op nijmegen.nl/subsidie-houtkachel leest 
u de voorwaarden van deze subsidie.

Wanneer er wel gestookt wordt helpt de Stook-
wijzer je om overlast voor je buren te vermijden. 
Bij code Rood en Oranje in de Stookwijzer is het 
dringend advies zeker niet te stoken. Kijk op www.
stookwijzer.nu 

Bron: nieuwsbrieven gemeente Nijmegen juli 2025
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www.dar.nl/gft

Lekkere barbecue?

restafval

leeg
aluminium
bakje

houten
prikker

Scheid na afloop ook jouw afval!

plastic+

etensresten gft-afval

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

17:00 - 00:00
17:00 - 00:00
17:00 - 00:00
17:00 - 00:00
17:00 - 02:00
17:00 - 02:00
Gesloten

OPENINGSTIJDEN

BORREL    ETEN    POOLEN    DARTEN    BILJARTEN
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Op bezoek bij Books 4 Life
Onder het genot van een lekkere kop koffie heb 
ik een gezellig gesprek met Puck en Erik, twee 
van de ruim 20 trouwe vrijwilligers van Books 4 
Life Nijmegen, volledig gerund door vrijwilligers. 
Vanaf half april zijn ze gevestigd in Brakkenstein 
in een knus pandje aan de Kanunnik van de Put-
straat. Onder grote belangstelling was de officiële 
opening op 24 mei. Die dag waren er o.a. activi-
teiten voor de kids, voor wijkbewoners een gratis 
tweede boek tegen inlevering van een coupon en 
bezoek van burgemeester Bruls, die het lint door-
knipte. Tuesday Moon, een Nijmeegs duo, zorgde 
voor de muzikale omlijsting. Verder kwam Steffie 
van den Oord, een Nijmeegse schrijfster, vertel-
len over haar nieuwste boek: Kinderen in oorlogs-
tijd. Daarna kon men genieten van een hapje en 
drankje. Al met al was het een zeer geslaagde hap-
pening.

Books 4 Life is een landelijke stichting en bestaat 
inmiddels 20 jaar. Ze heeft in Nederland zes win-
kels; de winkel in Nijmegen is er vanaf 2011. Er zijn 
boeken voor alle leeftijden en alle categorieën 
zijn aanwezig, o.a. kinderboeken, oorlogsboeken, 
stripboeken, romans en Engelstalige boeken.

Erik vertelt dat ze geruime tijd op zoek zijn ge-
weest naar een ander pand, omdat ze het vorige 
pand (Sint Annastraat) moesten verlaten doordat 
de verhuurder andere plannen had.
Door een oproep tijdens het programma “Gel-
derland Helpt” en dankzij de eigenaar van Kunst-
magazijn (naastgelegen pand), die deze oproep 
hoorde, hebben ze deze locatie gevonden. Ze zijn 
er heel blij mee. Dat ook de wijkbewoners erg en-
thousiast waren bleek uit de hartelijke ontvangst 
tijdens de inhuizing. Zij trakteerden de vrijwilli-

gers op taart. 
 Als je tweedehands boeken koopt bij Books 4 Life 
steun je een goed doel. De boeken worden tegen 
een eerlijke prijs verkocht. Het duurste boek koop 
je voor 4 euro, met uitzondering van bijzondere 
boeken of een unieke uitgave. Dan valt de prijs 
wat hoger uit. 
40% Van de opbrengst wordt verdeeld onder di-
verse goede doelen, zoals Amnesty International, 
Oxfam Novib en het Armoedefonds. 60% Gaat 
naar lokale doelen.
De uitreiking van de gelden wordt altijd gevierd 
met een feestje, waarbij een lekkere taart niet ont-
breekt. Dit jaar was er een lettertjestaart, gebak-
ken door Erik, vertelde hij.

Omdat de opslagruimte in de winkel beperkt is, 
wordt er kritisch gekeken naar de inname van 
boeken. De voorwaarden voor inlevering en nog 
meer informatie vind je op: books4lifenijmegen.
nl.

Lees je graag of ben je een verzamelaar, ga dan 
eens snuffelen bij Books 4 Life en laat je verrassen!

De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 
12:00 – 16:00 uur en zaterdag van 10:00 – 17:00 
uur. Mogelijk worden de openingstijden na de zo-
mer wat uitgebreid.
 
Mijn korte speurtocht door de winkel leverde twee 
mooie – zo goed als nieuwe – boeken op voor een 
klein prijsje.

Tekst: Dorite Claassen
Foto: Marjolein Joosten, Kunstmagazijn 



32 >> Advertenties <<

Deel de Dag

Een Gedeelde Dag 
is een Goede Dag.
Voor 65-plussers in Nijmegen
U bent van harte welkom om te 
horen hoe wij de dag samen delen.

Neem gerust contact op:

Telefoon: 088 - 00 171 21 
E-mail: ouderenwerk@sterker.nl 
Website: www.sterkerouderenwerk.nl

Samen staan we Sterker

Vanaf 1 juli is RegioBank
onderdeel van ASN Bank NV

Wil je hier meer over weten óf over onze ASN Hypotheek?
Kom gerust even langs.

Rivez-Zuiderhuis
Kloosterstraat 9
6581 XW Malden
T 088-8000900
E malden@rivez-zuiderhuis.nl
W www.rivez-zuiderhuis.nl

Vanaf 1 juli is RegioBank
onderdeel van ASN Bank NV
Vanaf 1 juli is RegioBank
onderdeel van ASN Bank NV

Wil je hier meer over weten óf over onze ASN Hypotheek?
Kom gerust even langs.

Rivez-Zuiderhuis
Kloosterstraat 9
6581 XW Malden
T 088-8000900
E malden@rivez-zuiderhuis.nl
W www.rivez-zuiderhuis.nl
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Groene hoop
Hoe reageren mensen op de klimaatverandering 
en de gevolgen daarvan op onze aarde? Met goe-
de hoop voor de toekomst? Depressief omdat er 
niets verandert? 
Of neutraal als ‘weet niet’? Of met positieve, 
hoopvolle actie, zoals door Fauna 4 life. 

Hoopvol door anders kijken
Doorlopend gaat het nieuws over de enorme knel-
punten waarmee Nederland, maar ook de rest van 
de wereld mee zit. Problemen, al decennia bekend, 
maar waaraan niet of nauwelijks iets aan gedaan lijkt 
te worden. Overheden komen maar niet tot noodza-
kelijk beleid; schuiven beslissingen voor zich uit of 
leggen zaken naast zich neer. 
Volg je die ontwikkelingen, dan lijkt het alsof er niets 
gebeurt. Alsof er niets verandert. Dat maakt hope-
loos, machteloos of depressief. Niet terecht volgens 
deskundigen: je moet anders kijken. 
Kijk niet alleen naar het nu, want dan zie je niets ver-
anderen of bewegen. Dat gaat alleen door langer in 
de tijd terug te kijken om dan te vergelijken.

Kijk je naar de laatste twintig jaar dan zie je wel dege-
lijk veranderingen. Zo is ons bewustzijn al bijgesteld. 
Leken we eerst wereldwijd niets te (willen) weten van 
een klimaatverandering met zijn enorme natuurge-
volgen; nu is dit wereldwijd een feit. Ook zijn we in 20 
jaar gaan beseff en dat er in de toekomst niet alleen 
dieren en planten (biodiversiteit) massaal uitsterven, 
maar dat ook ons menselijk bestaan in gevaar is. Kijk 
naar alle technologische aanpassingen die wereld-
wijd al gemaakt zijn of nog in de maak zijn. Inmid-
dels zoeken we wereldwijd samen naar een aanpak 
en oplossingen zoals in VN-verband. Deze verande-
ringen geven hoop. We zijn al in beweging gekomen; 
maar er zijn nog veel meer veranderingen nodig. Niet 
alleen veranderingen op één gebied maar op meer-
dere fronten tegelijkertijd: bewustzijn, levenswijze, 

techniek, wet- en regelgeving als ook in onze eigen 
grondhouding. Maak het menselijk bestaan weer ge-
lijkwaardig aan dat van fl ora en fauna. Dan krijgen 
mens en dier weer een beter leven.

Fauna 4 Life
Wat doe je aan die ‘natuur in gedrang’. Veel mensen 
kunnen daar niets mee. Maar er zijn ook personen 
zo bevlogen met de natuur, dat ze niet langer willen 
en kunnen toezien. Ze beginnen gewoon. Zij gaan 
voor actie. Bijvoorbeeld als natuurvrijwilliger bij een 
natuurorganisatie zoals IVN-Nederland of Natuurmo-
numenten. Anderen vinden het zo de spuigaten uit-
lopen, dat zij de redding van de natuur alleen zien in 
maatschappelijke acties. Door bijvoorbeeld het aan-
spannen van rechtszaken om de natuur in Nederland 
en de wereld rechten te geven. 
Zo is bijvoorbeeld Jaap Dirkmaat jarenlang het ge-
zicht geweest van stichting Das en Boom. Met suc-
ces. Was in 1980 de das bijna uitgeroeid in Nederland; 
anno nu heeft deze zijn plek weer terug genomen. 
Daarom is de stichting veranderd in een organisatie 
tot het behoud van Nederlandse Cultuurlandschap-
pen. 
Ook zien we positieve acties van de stichting Fauna-
4life. Op hun website zie je dat zij opkomen voor de 
belangen van wilde dieren in Nederland. Belangen 
die in de knel komen tegenover die van de bijna 18 
miljoen Nederlanders.

Reageren
Heb je een artikel van Struinbulletin gemist? Bestel 
dan de Bundel Groen 2024 Struinbulletin (gratis). 
Idem voor 2023 en 2021. Per mail krijg je de pdf met 
die artikelen. Bestel de nieuwe wandelroute door het 
onbekende groen van de binnenstad. Gebruik daar-
voor struinbulletin@outlook.com ook voor feedback, 
vragen of het bestellen van wandelroutes.

Tekst en foto’s: Frans Sijben

Bloei: hoop op rijk nageslacht

Natuur benut elk plekje
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Biebnieuws

Leestips die bij jou passen 

Op zoek naar leuke boeken? Kijk eens op de website van de bibliotheek 
bij ‘WelkBoek’. Via deze tool ontvang je tips op basis van een door 
jou eerder geleende titel, favoriet thema of land. Ook kun je op de 
website zoeken naar leestips per genre. Ben je in de bieb? Vraag een 
medewerker eens om leesadvies. Exclusief voor bibliotheekleden is de 
Boekenscout. Als lid geef je via een online formulier je voorkeuren en 
wensen door. De Boekenscout zoekt vijf passende boeken uit en zet 
deze klaar in de bieb. 

Kijk voor alle mogelijkheden op www.obgz.nl/leestips.  

Lekker lezen in de zomer 

Met een boek in de zon? Met een 
maandabonnement van de bibliotheek leen 
je voor 5,95 euro een maand lang onbeperkt 
boeken, e-books en luisterboeken. Kijk op 
www.obgz.nl/maandabonnement voor 
meer informatie. Je kunt je hier meteen 
inschrijven. Of ga langs bij de balie in de 
bibliotheek, de medewerkers vertellen je 
graag meer. Je kunt ook meteen via de balie 
een abonnement afsluiten.

Houd jouw kind van verhalen en nieuwe vrienden maken? Vanaf 
maandag 1 september is er weer iedere week van 15.30 tot 16.30 
uur een leuke leesclub in bieb Hatert: Gastons Leesclub! 

In deze club lezen kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar samen 
de leukste boeken, praten erover en doen gezellige dingen als 
quizjes en knutselactiviteiten. Lezen wordt nóg leuker als je het 
samen doet. Nieuwe kinderen kunnen elke week aansluiten en 
het is gratis.  

Gastons Leesclub: voor kinderen die van 
verhalen houden  

Colofon
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van de gelijknamige stichting, mede 
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Drukwerk: Janssen Repro Nijmegen

Op zaterdag 6 september viert het Nijmeegs 
Mannenkoor zijn 165-jarig bestaan met een 
bijzonder jubileumconcert in Concert-
gebouw 'De Vereeniging' in Nijmegen. 
Onder de titel "Vier het Leven" brengt het 
koor een muzikale ode aan het leven én 
vraagt het aandacht voor onderzoek naar 

 prostaat kanker. De volledige opbrengst 
van het concert komt ten goede aan het 
 Radboud Oncologie Fonds.
In het eerste deel van het concert zingt het 
koor liederen van hedendaagse componis-
ten in een stijl die het best omschreven kan 
worden als “hedendaags klassiek”.  Tijdens 
het concert maakt het koor de overgang 
naar een lichtvoetiger repertoire en wordt 
het publiek uitgenodigd om het leven te 
vieren. “Samen maken we er een feest van!”
In een tijd waarin veel koren verdwijnen, 
is het Nijmeegs Mannenkoor springlevend 
en groeiend. Het concert weerspiegelt niet 
alleen hun muzikale ambitie, maar ook hun 
sterke maatschappelijke betrokkenheid. 
Want voor mensen met prostaatkanker, en 
hun dierbaren, is elke dag kostbaar. 

•  Kaartverkoop en informatie:  
www.stadsschouwburgendevereeniging.nl

Donateurs en
vrienden in hetvrienden in het

zonnetje
Nijmeegs  Mannenkoor 
viert 165-jarig  jubileum 
met  benefietconcert 
"Vier het Leven".

Het Nijmeegs Mannenkoor bestaat 165 jaar.
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 Kijk voor meer informatie op onze website. 
Aanmelden kan via de website van uw apotheek of aan de balie.

Zuider Apotheek 
Nijmegen
St. Jacobslaan 339
6533 VD Nijmegen
info@zuiderapotheek.nl

Zuider Apotheek 
Hazenkamp
Vossenlaan 90
6531 SP Nijmegen
 info@apotheekhazenkamp.nl

Zuider Apotheek 
Malvert
Malvert 5133
6538 DG Nijmegen
malvert@zuiderapotheek.nl

Zuider Apotheek 
Brakkenstein
Heyendaalseweg 288
6525 SM Nijmegen
brakkenstein@zuiderapotheek.nl

is 24/7

Emma Apotheek

Groenestraat 209A
6531 HG Nijmegen
emma.apotheek@ezorg.nl

Apotheek Hatert

Couwenbergstraat 28
6535 RZ Nijmegen
Info@apotheekhatert.nl

  

De afhaalkluis van 
uw Zuider Apotheek 

 open.

Zuider Apotheek 
Nijmegen

St. Jacobslaan 339
6533 VD Nijmegen

Zuider Apotheek 
Hazenkamp

Vossenlaan 90
6531 SP Nijmegen

Zuider Apotheek 
Malvert

Malvert 5133
6538 DG Nijmegen

Zuider Apotheek 
Brakkenstein

Heyendaalseweg 288
6525 SM Nijmegen

Apotheek 
Sint Anna

Sint Annastraat 178
6525 GW Nijmegen

Service Apotheek 
Hatert

Couwenbergstraat 28
6535 RZ Nijmegen

Kijk voor meer informatie op onze website.
Aanmelden kan via de website van uw apotheek of aan de balie.

sintanna@zuiderapotheek.nl Info@apotheekhatert.nlbrakkenstein@zuiderapotheek.nlmalvert@zuiderapotheek.nlinfo@apotheekhazenkamp.nlinfo@zuiderapotheek.nl


