
JAREN LANG HEETTE HET KLEURRIJK HATERT. 
 
En wat was het ieder jaar weer gezellig. Zo jammer, dat corona zoveel roet in het eten gooide, dat 
het organiseren ervan een tijdje niet meer was toegestaan. 
Maar nu het dan wél weer is toegestaan zijn de Hatertse ondernemers, die dit toen ieder jaar 
organiseerden, met pensioen. Tja, en dan? Daarom besloot het team van de Wijkkrant er vorig 
jaar maar eens de schouders onder te zetten. Het kreeg de naam mee ‘Heel Hatert Bruist’.  
En op zich was dat al best leuk zo vlak naast het wijkcentrum. 
 
Maar er miste toch nog iets. 
Voor de ondernemersvereniging van het winkelcentrum Hatert was dat reden om Heel Hatert 
Bruist uitgebreid te gaan sponsoren. Ook de Gemeente Nijmegen leverde wat extra subsidie. Het 
maakt dit jaar weer een geweldig festival mogelijk. 
 
Waarom? Omdat Hatert dat verdient. En omdat we aan iedereen – in de wijk én daarbuiten – 
willen laten zien dat Hatert gewoon best een fijne wijk is om te wonen. Want dat mag best wel 
eens gezegd worden. Heel Hatert Bruist is dan ook een feest voor heel Hatert. En voor alle 
anderen die van een leuk feestje houden. 
 
21 juni is het dan eindelijk zover. 
Maar dan in en rond het winkelcentrum. Als vanouds! 
 
EN, ALLEMAAL GRATIS! 
 
KOM VANAF 11:00 UUR GEZELLIG MEE FEESTEN! 
 
🛍 EEN SFEERVOLLE BRADERIE met inmiddels al meer dan 30 kramen. Kom 
gezellig snu\elen, proeven en laat je verrassen 
 
🍲 EEN INTERACTIEVE KOOKSTUDIO van ‘Nederlands de Baas’, waarin de 
verschillende culturen van Hatert je laten zien hoe zij al die lekkere 
hapjes maken – én jou leren hoe je dat ook zelf kunt doen. Natuurlijk 
mag er ook geproefd worden! 
 
🎶 LIVE MUZIEK EN OPTREDENS 
Tussen de winkels in het winkelcentrum zal een swingende Djembégroep een geweldige sfeer 
neer zetten 

• Om 14:00 uur zal de Nijmeegse percussietrainer TonTon je op de grote parkeerplaats je 
laten meemaken dat samen trommelen met een grote groep een feest op zich is.  
Kom meedoen! 

• Rond 15:00 uur zal ID Dance een spetterend optreden verzorgen 
• Of kom bij de bar (naast de Zeeman) luisteren naar de gezellige muziek van ‘de 

Nijlpaarden’ uit Geldermalsen. 
 

👧👦 VOOR KINDEREN WORDT HET ÉÉN GROOT FEEST: 
o Tussen 11.00 en 14.00 uur kun je jouw kinderen laten schminken  
o Vanaf 12.00 uur kunnen ze prachtige kapriolen uithalen op de bungeetrampoline. Kijk 

hoe makkelijk ze tot 7 meter hoog kunnen springen! 
o Tussen 13.00 en 16.00 uur zal een ballonnenclown de mooiste creaties maken 
o Tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen de kinderen glittertattoos laten zetten 



o En voor de oudere kinderen wordt een afzonderlijke ruimte ingericht waarbinnen ze 
kunnen voetballen tussen 12.00 en 14.00 uur. 
 

☕ EVEN BIJKOMEN?  
Dat kan op het ruime terras (naast de Zeeman) met uitzicht op het feestgedruis. Geniet van een 
drankje terwijl je alles rustig bekijkt – muziek, mensen, cultuur en gezelligheid komen hier 
samen. 
 
HEEL HATERT BRUIST IS GRATIS TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN. 
 
WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GEWELDIGE DAG! 
 
TEAM HATERT BRUIST 


